
   

Ontmoetingskerk van Zevenhuizen – Moerkapelle 

22 februari 2026 
___________________________________________________________________           
EREDIENST      
voorganger:    ds. J.H. Veldhuizen uit Zandhoven 

ouderling van dienst: Dick van der Poort 

organist:      Ralf Nagelkerke 

gastheer:        Peter van der Niet 

lector:       Peter van der Niet 

bloemengroet:   Arie Termorshuizen 

camerabediening:  Hans van Rij 

beamerdienst:   Gijs Esveldt

koffieverzorging:  Nelly van der Knaap en Gerda van Hall 

________________________________________________________________________
OM TE DELEN 
Over zes weken is het Pasen. Onderweg hier naar toe staan we stil bij het thema: “Kijk door Jezus’ 
ogen”. Laten we in deze Veertigdagentijd met nieuwe ogen kijken naar mensen om ons heen én naar 
mensen ver weg, door voor hen te collecteren.  
 
1e collecte: Guatemala: Stop lesuitval van werkende kinderen! - Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Vooral onder de arme Maya bevolking in Guatemala komt kinderarbeid nog veel voor. Kinderen gaan in 
eerste instantie wel naar school, maar vallen uit doordat ze veel lessen missen en verlaten de basis-
school zonder te kunnen lezen of schrijven. Een speciaal programma met bijles voor kinderen en steun 
aan ouders helpt dit tegen te gaan. Ouders raken doordrongen van het belang van onderwijs. Ernstige 
vormen van kinderarbeid stoppen. Kinderen mogen ouders blijven helpen zolang hun schoolprestaties  
er niet onder lijden. Dat vergroot hun kans op een betere toekomst. Helpt u mee? 
               
2e collecte: voor de kerk 

__________________________________________________________________________ 

OM MEE TE LEVEN 
Hartelijk dank - Hoe bijzonder is het dat je vanuit België, in een extra dienst bij ons wilt 
voorgaan. Dominee Veldhuizen heeft dat graag voor ons over! Wij zijn daar natuurlijk erg blij 
mee. Daarom schenken wij de bloemen van deze zondag met veel plezier aan dominee 
Veldhuizen. 
_________________________________________________________________________ 

OM TE BEZINNEN 
Veertig dagen -  Voor veel mensen is het leven iedere dag een strijd om alle werkzaamhe-
den te doen, alle taken te vervullen, aan alle verplichtingen te voldoen. Anderen hebben 
weer alle tijd van de wereld en weten zich soms geen raad met dagen die eindeloos lijken te 
duren. Toch kan het zijn dat ook zij niet aan rustige bezinning toe kunnen komen. 
Hoe mooi is het dat het kerkelijk jaar van oudsher perioden van bezinning aanreikt. Zo’n 
periode, om af en toe stil te staan en ons af te vragen of we nog wel op de goede weg zijn, is 
de Veertigdagentijd. Bij deze bezinning kan een lezing uit de bijbel behulpzaam zijn en ook 
een veertigdagengids. Uit gedichten, liederen, gebeden, oude woorden, klinken soms verras-
sende inzichten op, of ervaringen van troost en bemoediging. Woorden die uitnodigen om 
even stil te staan op weg naar Pasen. 
 
Met het lied ‘Veertig dagen nog tot Pasen….’  van Marijke de Bruijne wil ik u een goede tijd 
toewensen op weg, onderweg. 
 
‘Veertig dagen nog tot Pasen, 
tot de winter is gegaan 
en het lengen van de dagen 
kou en duister gaan verjagen 
en het leven op zal staan. 

 
refrein.:            
Veertig dagen, weken, jaren                       
wachten, weten en ervaren                          
dat iets nieuws, verandering                          
met vreugd en moeite samenging. 

 
 



Veertig weken duurt het groeien 
van het ongeboren kind 

in de warme schoot van moeder 
tot het klaar is om te komen, 
volheid is een nieuw begin. 

 
Veertig jaren van een leven 

zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen 

wat met moeite werd verkregen, 
daardoor worden mensen vrij. 

 
Veertig dagen nog tot Pasen 

soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen 

hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn.’ 

 
Met vriendelijke groet, 
Ds. Annette Bosma 
__________________________________________________________________________ 

OM TE KIJKEN EN TE ZIEN 
In deze Veertigdagentijd staan we open voor de werking van de heilige 
Geest in ons leven. De Geest zoekt en vindt steeds nieuwe wegen, op alle 
tijden en plaatsen. De rode draad in de komende schikkingen is ‘de Geest 
waaiert breed uit‘. De waaier suggereert beweging op weg naar een andere 
toekomst, een nieuw begin. 
“Daarna werd Jezus meegevoerd naar de woestijn”. De grote vaas is 
gevuld met zand als symbool voor de woestijn. In de kleine vaas staan 
bloemen van het duifkruid.  
 

Zand, eindeloze vlakte                                                                                                                                     
onbekende verleidingen, 

Het blauwe duifkruid als teken van de Geest 
helpt onze weg te vinden. 

__________________________________________________________________________ 

OM HET LICHT TE ONTSTEKEN 
Huispaaskaarsen 
Ook dit jaar kunt u weer één of 
meerdere huispaaskaarsen 
bestellen, voor uzelf of om als 
geschenk te geven aan 
anderen. Op zondagen en 
gedenkdagen kan het licht, 
ontstoken aan de Paaskaars, 
mensen weer licht en troost 
geven.  
In de hal van de kerk ligt de 
komende twee zondagen (22 
februari en 1 maart) een 

intekenvel waarop u uw keuze voor een paaskaars en evt. een standaard kenbaar kunt maken.  
In de week voor Pasen wordt de paaskaars dan bij u afgeleverd.  
 
Namens de diaconie, Gijs Esveldt.  
__________________________________________________________________ 
OM DANKBAAR TE ZIJN EN DANK JE WEL TE ZEGGEN 
Actie Kerkbalans - Actie Kerkbalans is in de afrondende fase gekomen. De meeste leden 
hebben inmiddels in positieve zin gereageerd op ons verzoek ook dit jaar zijn of haar 
financiële bijdragen te leveren.                                                                                                    
Actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden, omdat wij als gemeente moeten zorgen voor vol-
doende financiële middelen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Wij kunnen vast-



stellen dat het totaal bedrag aan toegezegde vrijwillige bijdragen nu uitkomt op €51.860,-.                                                                  
Wij mogen dankbaar zijn dat, door het toegezegde bedrag, wij als gemeente ook dit jaar 
onze ambities kunnen waarmaken.                                                                                                                                                                             
Dank is ook verschuldigd aan Corry en Klaas en niet te vergeten onze penningmeester Peter 
Smits die met elkaar deze klus weer hebben geklaard. 
 
College van Kerkrentmeesters 
_________________________________________________________________________ 

OM SAMEN KOFFIE/THEE TE DRINKEN 
Vrijdag 27 februari is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een 
kopje koffie/ thee. Vanaf 10.00 uur bent u welkom, de koffieochtend duurt tot ongeveer 11.30 
uur. Dominee Annette Bosma is hierbij aanwezig. Zou het wat voor mijn buurvrouw, buur-
man, kennis, vriend, vriendin zijn? Dan zijn deze mensen van harte welkom. Onze Ontmoe-
tingskerk mag een plek voor iedereen zijn. Wij hopen jullie met velen te mogen ontmoeten. 
__________________________________________________________________________ 

OM MEE TE VIEREN 
Voor het online meevieren kunt u kijken op:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2146-Gereformeerde-kerk-Zevenhuizen-Moerkapelle.  
___________________________________________________________________          

Om vooruit te kijken 

 

EREDIENST   1 maart   9.30  uur 

voorganger:    ds. M.W. Gehrels uit Ter Aar 
ouderling van dienst: Nel van Veen 

organist:      Dick van der Poort 

gastheer:        Hans van Rij 

lector:       Kathleen Termorshuizen                 

bloemengroet:   Frieda Esveldt 

camerabediening:  Pieter van der Knaap 

beamerdienst:   Gijs Esveldt

koffieverzorging:  Arie en Thea Termorshuizen 

 
Over vijf weken is het Pasen. Onderweg hier naar toe staan we stil bij het thema: “Kijk door Jezus’ 
ogen”. Laten we in deze Veertigdagentijd met nieuwe ogen kijken naar mensen om ons heen én naar 
mensen ver weg, door voor hen te collecteren.  
 
1e collecte: Libanon: Meebouwen aan een stabiele samenleving - Kerk in Actie Voorjaarszending. 
Christelijke opleidingen in Beiroet combineren academische vorming met kennis met geestelijke 
toerusting om studenten persoonlijk en professioneel te laten groeien. Dit is belangrijk om Libanon, een 
land wat al zo lang in een crisis verkeert, op een goede manier op te bouwen. Met behulp van Kerk in 
Actie krijgen studenten de pastorale en psychologische begeleiding die ze nodig hebben. Helpt u mee? 
 
2e collecte: voor de kerk 
___________________________________________________________________________________ 

OM MEER TE LEZEN 
Op onze website: https://ontmoetingskerk-zevenhuizen.protestantsekerk.net kunt u meer 
nieuws vinden zoals: komende kerkdiensten, orde van diensten, collecte-opbrengsten, ver-
slagen, jaarrekeningen, beleid, mutaties ledenbestand, fotoalbums en nog veel meer. 
Weet u dat er ook een facebookpagina is?  
https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752 

___________________________________________________________________________________ 
 

OM TE CONTACTEN     
over pastorale zaken:   
afspraken voor bezoek pastor contact met pastoraat en meldpunt bij overlijden: 
Harry Ganzeveld             06-36261522                    PastoraatGKZM@gmail.com  
 
Ds. Annette Bosma         070-2144240                    predikantontmoetingskerk@gmail.com 
 
vertrouwenspersoon 
Denise van der Poort     Vertrouwenspersoonontmoetingskerk@ziggo.nl  

https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752
mailto:predikantontmoetingskerk@gmail.com
mailto:Vertrouwenspersoonontmoetingskerk@ziggo.nl


 
over de zondagsbrief:     kopijsluiting donderdag 18.00 uur 
Hanneke van Rij             0180-631067                    mijvanrij@ziggo.nl   
__________________________________________________________________________ 

OM MEER TE LEZEN 
Op onze website: https://ontmoetingskerk-zevenhuizen.protestantsekerk.net kunt u meer 
nieuws vinden zoals: komende kerkdiensten, orde van diensten, collecte-opbrengsten, ver-
slagen, jaarrekeningen, beleid, mutaties ledenbestand, fotoalbums en nog veel meer. 
Weet u dat er ook een facebookpagina is?  
https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752 
__________________________________________________________________________ 

OM TE GENIETEN 
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